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Agenda Inhoudsopgave

Nr.1-2024
o Het Gabriél Leerhuis
Vrijdag 22 maart, 19.30 uur: Het Laatste Op de voorpagina: Zoals elk jaar is het in januari weer
Avondmaal tijd voor de Actie Kerkbalans. Ook in 2024 is het thema
Parochiecentrum Didam van de Actie Kerkbalans ‘Geef vandaag voor de kerk van
morgen’ De Actie Kerkbalans loopt van zaterdag 13 tot
o Concert koor A Capella en met zaterdag 27 januari en bestaat in 2024 vijftig jaar

Zondag 25 februari, 15.00 uur
St. Martinuskerk Wehl

» Bedevaart Kevelaer 2024
Dinsdag 6 augustus voor wandelaars
en fietsers
Woensdag 7 augustus voor busreizigers

De volgende De Gabriél verschijnt op woensdag
27 maart 2024. De datum voor het aanleveren van
artikelen staat op woensdag 28 februari 2024. De
redactie heeft de vrijheid ingezonden stukken
taaltechnisch aan te passen, in te korten of niet te
plaatsen.

Verschijningsdata 2024:

Nr. 2 - 2024 woensdag 27 maart
aanleveren copy uiterlijk woensdag 28 februari
Nr. 3 - 2024 woensdag 12 juni
aanleveren copy uiterlijk woensdag 15 mei

Nr. 4 - 2024 woensdag 21 augustus
aanleveren copy uiterlijk woensdag 24 juli

Nr. 5 - 2024 woensdag 23 oktober
aanleveren copy uiterlijk woensdag 18 september
Nr. 6 - 2024 woensdag 11 december
aanleveren copy uiterlijk woensdag 13 november

» Vormgeving en druk

Drukkerij Rozijn Repro BV, Didam

In De Gabriél worden regelmatig fotos geplaatst
waarop parochianen herkenbaar zijn afgebeeld. Deze
foto’s worden naast De Gabriél onder meer gebruikt
voor de website, social media en wervings- en infor-
matiemateriaal. Voor zover mogelijk heeft De Gabriél
toestemming aan betrokkenen gevraagd om deze
foto’s voor eerdergenoemde middelen te gebruiken.
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Voorwoord
Actie Kerkbalans

Pastoraal woord
Door diaken Theo Reuling

In memoriam Eric Kessen
Fotopagina Driekoningenviering

Kerk en samenleving
Actie Parochiéle Caritas Instelling

Nieuw: het Gabriél Leerhuis
Rooster van vieringen
Van uw bestuur

Kind en liturgie
Voorbereiding eerste heilige communie

Verdiepingsavond jongerengroep
luvenes Catholici

Vrijwilligers
Jubilerende koorzangers

Kinderpagina
Willibrord-onderscheiding Chris Wigman

Kerk en samenleving
Vastenactie

Vastenwandeling Montferland
Kerstattenties voor ouderen
Kinderkerstfeest

Nieuwe tarievenlijst
Familieberichten

Nieuws uit de geloofskernen

Op de eerste plaats wil ik jullie alle goeds, geluk en
gezondheid voor 2024 wensen! Waar het afge-
lopen jaar eindigde met het nodige leed, onder
andere met het overlijden van onze penningmees-
ter Eric Kessen, hoop ik dat het nieuwe jaar voor
iedereen veel moois brengt. Heb je het al goed?
Kijk dan wat meer om naar een ander, die het door
ziekte, overlijden, armoede of andere vervelende
omstandigheden misschien wat moeilijker heeft.
Zo kunnen we samen de wereld wellicht een
beetje mooier en verdraagzamer maken.

In deze editie van De Gabriél kijken we nog even
terug op de afgelopen decembermaand, die uiter-
aard in het teken stond van kerst en oud en nieuw.
Er werd volop gevierd in alle kerken van onze
parochie. De vele vieringen werden weer muzikaal
opgeluisterd door de diverse kerkkoren en mu-
zikanten. Het Antonius van Paduakoor trad in de
kerstperiode regelmatig aan in verschillende kerken
van onze parochie. Zes jubilerende leden van

het kerkkoor uit Nieuw-Dijk werden in november
tijdens het Ceciliafeest gehuldigd voor hun verdien-
sten voor de parochie. In dit nummer vertellen twee
van hen, Betty Mennings en Dini Kluitman, over hun
passie en de toekomst van de kerkkoren.

Deze maand vond ook weer het eerste Gabriélmo-
ment binnen onze parochie plaats. Met een foto-
pagina blikken we terug op een mooie en drukbe-
zochte Driekoningenviering in de St. Martinuskerk
in Wehl. Het is ook goed om te zien dat er toch een
aantal jonge mensen heel actief is binnen onze
parochie. Zo is een groep van zestien kinderen
weer volop in voorbereiding op de eerste heilige
communie. Verder kwam de nieuwe jongeren-
groep luvenes Catholici eind 2023 voor de tweede
keer bij elkaar voor een verdiepingsavond.

Er worden bovendien weer wat nieuwe initiatieven
binnen de Gabriélparochie ontplooid. In de geloofs-
kern Didam is de werkgroep lokaaloverleg Martinus
— Maria opgericht. Ook is het Gabriél Leerhuis een
nieuwe plek binnen onze parochie, waar geloof en
gezelligheid samenkomen. Op 22 maart houdt het
Gabriél Leerhuis een eerste activiteit.

In dit parochieblad hebben we verder aandacht
voor het overlijden van Eric Kessen, onze pen-
ningmeester, die slechts 55 jaar mocht worden.
Door het bestuur is een in memoriam geschreven.
Ook staan er weer de nodige artikelen vanuit de
diverse geloofsgemeenschappen en werkgroepen
in het blad. Daarmee is er weer een nieuws- en
lezenswaardige De Gabriél tot stand gekomen.
Veel leesplezier!

Natasja Scheerder
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Gabriél actueel

Start Actie Kerkbalans 2024:
Geef vandaag voor de kerk van morgen!

Het is weer januari. We staan aan het begin van een

nieuw jaar. Tijd om de balans van het afgelopen jaar op te
maken. Zoals elk jaar is het in januari ook weer tijd voor
de Actie Kerkbalans. Ook in 2024 is het thema van de
Actie Kerkbalans ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’

Dit betekent dat de kerk niet alleen nu, voor ons, maar
ook voor de generaties na ons van grote waarde is en
wil blijven zijn. Ook in onze parochie H. Gabriél. Zeker

in deze tijd. We leven in een tijd waarin de ene crisis

de andere opvolgt: oorlogen, vluchtelingenstromen,
klimaatveranderingen, inflatie. Dan is het fijn als er een
plek van betekenis is en waar de deuren openstaan voor
verdieping en ontmoeting. Nu en in de toekomst. Ook
voor jonge mensen, die hun leven nog voor zich hebben.
Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen
mogelijk.
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We willen namelijk heel graag een plek zijn en blijven
waar mensen rust en verdieping vinden en God
ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor

elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de
samenleving die onze steun nodig hebben. Net als ieder
jaar vragen wij u daarom met de Actie Kerkbalans om
een financiéle bijdrage voor onze parochie H. Gabriél. Uw
bijdrage is onmisbaar om het samen kerk-zijn ook in 2024
vorm en inhoud te geven.

Liturgie, muziek en vrijwilligers

Uw bijdrage wordt goed besteed! Aan het geven

van pastorale zorg aan ieder die daarom vraagt en

het verzorgen van een goede liturgie. Maar ook aan

het in stand houden van de kwaliteit van de muziek

in de kerk, die met zeer veel inzet door onze koren
voor alle leeftijden wordt verzorgd en (be)geleid door
professionele dirigenten en musici.

Uw bijdrage wordt bovendien besteed
aan het waarderen van vrijwilligers en
het onderhoud van de monumentale
gebouwen, die eigendom zijn van

de parochie H. Gabriél. De parochie
ondersteunt bovendien organisaties als
de Voedselbank en de Kledingbank, die
jaarlijks kunnen rekenen op een vaste
bijdrage. Juist omdat de kerk vanuit de
boodschap van Christus leeft: omzien
naar je naaste.

-
y

”

Met de Actie Kerkbalans, die loopt van
zaterdag 13 tot en met zaterdag 27
januari en in 2024 vijftig jaar bestaat,
hopen wij dat u allen onze parochie H.
Gabriél weer een warm hart toedraagt.
En dat wij met uw bijdragen ook

dit jaar kunnen blijven bouwen aan

‘de kerk van morgen’ Bijdragen kan

door middel van het invullen van het
toezeggingsformulier, maar ook door een
digitale overboeking. Via bijgevoegde
QR-code kunt u een geldbedrag
overmaken op de bankrekening van de
parochie. We kunnen daarbij zien wie het
bedrag heeft betaald en dus bijboeken
aan de betreffende geloofskern. Alvast
hartelijk
dank voor
uw bijdrage
en steun!

Het bestuur




Hoog water

p het moment dat ik dit typ heeft de Rijn bij

Lobith net haar hoogste waterstand beleefd.

Weet u het nog: hoogwater tussen Kerstmis

en Oudjaar? Het ligt al weer een maand achter
ons en intussen hebben nieuwe kwesties de aandacht
opgeéist. En daarmee raakt een gebeuren, zoals het hoge
water, in de vergetelheid. Net zoals de oorlog in Gaza, die
de andere oorlog in Oekraine bijna doet vergeten. We
kunnen blijkbaar niet alles bijhouden of onthouden en
springen van piek naar piek, van wat nu in de media vol in
de aandacht staat naar het volgende item.

Water heeft altijd mijn aandacht gehad. Ik meet wekelijks
de grondwaterstand bij ons huis. De grafiek laat zien dat
het met Kerstmis ook hoog stond (laatste punt van de
grafiek; 100 cen-
timeter beneden
het maaiveld). Zo | .,
hoog stond het |10

pie |
st | it
weer een leuke 300

constateringen |3 e
ervaring.

Grondwaterstand in cm beneden maailveld

Zo heeft elke gebeurtenis zijn betekenis. Niet alleen op
dat moment, maar ook voor langere tijd. Het hoge water
heeft prachtige plaatjes en ervaringen opgeleverd. Maar
ook nare ervaringen zoals overstromingen en ondergelo-
pen kelders. Het doet ons beseffen dat wij veel kunnen,

Pastoraal woord

maar af en toe toch machteloos staan tegenover het
geweld van de natuur. Dat besef geldt breder. Hoe opti-
mistisch en hoopvol je ook in het leven staat, het mag er
niet toe leiden om de schaduwkanten van die gebeurte-
nissen maar te negeren. Je kunt daardoor later van een
koude kermis thuiskomen.

Een andere gebeurtenis, ook al een maand geleden, was
Kerstmis zelf. Ook dat heeft prachtige momenten en
gevoelens opgeleverd. Wat is daarvan blijven hangen

nu we een maand verder zijn? Misschien van de gezel-
ligheid en de ontmoetingen nog het meest. Maar van
het kerstgebeuren zelf? Het belangrijkste van Kerst is dat
God mens geworden is in Jezus en zich zo met ieder van
ons verbonden heeft. Hoe nemen wij die verbondenheid
mee in ons leven en het komende jaar door? Het mag af
en toe ook leiden tot een moment van besef. Besef dat
er meer is dan wij kunnen beredeneren en dat juist dat
mysterie een rol speelt in ons leven.

We staan bijna aan het begin van de vastenperiode.
Eerst carnaval met de nodige gekkigheid en feesten. En
daarna weer een moment om te overzien waar we staan.
In de wereld, in ons land, dorp of stad en tot slot met
onszelf. Wat is mijn rol, wat kan mijn rol zijn en hoe helpt
dat kind Jezus mij daarbij? Simpele vragen met soms
lastige antwoorden. Toch de moeite waard en eigenlijk
noodzakelijk om ook die kant mee te nemen. Voor ons
leven, voor een oprecht leven.

Diaken Theo Reuling ofs
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Gabriél actueel

In Memoriam - Eric Kessen

Ons bereikte het droevige bericht van het overlijden van Eric Kessen op 55-jarige leeftijd. De afgelopen vier

jaar was hij de penningmeester van onze parochie.

Tijdens zijn laatste bestuursvergade-
ring had hij al aangegeven zijn termijn
als bestuurslid niet te verlengen. Het
was moeilijk te combineren met zijn
baan en studie, en hij wilde het wat
rustiger aan gaan doen. Met grote
verslagenheid namen wij vervolgens
kennis van zijn plotselinge overlijden
op 10 december 2023.

Pas enkele jaren geleden kwam Eric,
na in de Randstad gewoond te heb-
ben, samen met zijn vrouw Jelena in
Wehl wonen. Eric genoot van de ruim-
te, rijke geschiedenis en traditie die de
Achterhoek kent. Hij voelde zich thuis

in onze parochie. Al snel trad Eric toe tot
ons parochiebestuur om de functie van
penningmeester te vervullen. Eric was
een betrokken bestuurslid met een afge-
wogen mening, die ook humor mee wist
te brengen naar de bestuurstafel.

De uitvaart van Eric vond plaats op 19
december 2023 in Wehl, waarna hij op
ons parochiekerkhof aldaar is begraven.
Met het heengaan van Eric verliezen we
een toegewijd penningmeester en een
betrokken bestuurslid.

Het bestuur

Start werkgroep lokaaloverleg

Martinus - Maria

In de geloofskern Didam kwam na de zomervakantie vanuit de Commissie Vrijwilligersbeleid de vraag of er een lokaal
aanspreekpunt kon komen. Er is toen gekeken welke functies er eerder in de locatieraad waren vertegenwoordig. Zo
hebben we op alle werkvelden een goed bereikbaar aanspreekpunt. De nieuwe naam is werkgroep lokaaloverleg

Martinus — Maria geworden.
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We overleggen vier keer per
jaar en willen aanspreekpunt
zijn voor vrijwilligers en
parochianen om samen
lokale zaken op te pakken.
Voor vragen, opmerkingen,
wensen en ideeén kunt u bij
ons terecht. U mag ons daar
persoonlijk op aanspreken of
een emailbericht sturen naar
de beheerder, beheerder@
parochiegabriel.nl, of naar
het secretariaat Martinus-
Didam, mariamartinusdidam@
parochiegabriel.nl.

De werkgroep lokaaloverleg
Martinus-Maria bestaat

uit: Dick van Bindsbergen
(budgethouder), Vincent van
Vuuren (gebouwbeheerder),
Jan Gies (koster), Edith
Berendsen (beheerder
parochiecentrum) en Anneke
Albers (liturgie).



We zijn samen het nieuwe jaar gestart
met de Driekoningenviering in Wehl.
Een mooie viering met onze voorgan-
gers geassisteerd door acolieten en
misdienaars en met medewerking van
een schitterend Gabriélkoor bestaan-
de uit leden van al onze koren.

De viering was als vanouds in de kerk,
waarmee de kerstsfeer die al buiten
begon met verschillende vuurkorven
binnen goed te voelen was. Na de vie-
ring hebben we geproost op 2024 en
zijn wij goed het nieuwe jaar gestart.

We hopen jullie allemaal weer te zien
bij ons volgende Gabriélmoment,

de Hemelvaartsviering op 9 mei in
's-Heerenberg.

Bestuur Gabriélmomenten

Gabriél actueel
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Kerk en samenleving

Ve

Present Montferland maakt omzien naar elkaar
mogelijk

De Parochiéle Caritas Instelling (afgekort PCl) van de
parochie H. Gabriél schenkt niet alleen aandacht aan
de concrete noden en behoeften van personen die het
moeilijk hebben, maar ondersteunt ook jaarlijks diverse
organisaties in de regio. Eén van die organisaties is
Present Montferland.

Het bestuur van de PCI H. Gabriél heeft op zaterdag 11
november de handen eens flink uit de mouwen gestoken
in de tuin van Daniél in‘s-Heerenberg. Daniél is gebon-
den aan een rolstoel en daarom niet in staat om zijn

tuin te onderhouden. Op initiatief van Marije Klein van
Present Montferland togen Harrie Leijten, Theo Gieling,
Gerard Wolbrink en Marijke Leijzer naar ‘s-Heerenberg
om na een kennismaking met Daniél en een lekker

kopje koffie met een koekje de tuin in te duiken om het
onkruid te verwijderen.

Goed gereedschap is het halve werk. Marije had hiervoor
gezorgd, zodat we de klus prima konden klaren. Tegen
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13.00 uur was de tuin onkruidvrij en waren drie contai-
ners gevuld met onkruid. Een zichtbaar blije Daniél en
Marije van Present Montferland bedankten ons met een
lekkernij en een waarderend woord. Wat fijn dat we dit
voor Daniél hebben kunnen doen.

Present Montferland

Present gelooft dat mensen bereid zijn om zich in te
zetten voor een ander. Maar niet iedereen die wil, komt
in actie. Want niet iedereen die wel iets wil doen, heeft
ook regelmatig tijd. Niet iedereen weet of ze wel iets te
bieden hebben... of wie in hun directe omgeving hulp
nodig heeft. Soms mist een schakel.

Present vervult graag die brugfunctie tussen mensen die
willen helpen en mensen die hulp nodig hebben. Present
brengt mensen bij elkaar. Door het organiseren van ont-
moetingen wordt de Presentbeweging van omzien naar
elkaar in Montferland versterkt.

Present werkt aanbodgericht met groepen mensen. De
kennis en kunde van deze deelnemers zijn het vertrek-
punt. Dit aanbod koppelen ze aan de hulpvraag van
mensen die dit goed kunnen gebruiken. Op die manier
zorgt Present voor een mooie dag die aansluit bij de
vrijwilligers.

De hulpvragen kunnen alleen door maatschappelijke or-
ganisaties worden aangemeld. Zo komt de hulp terecht
bij de mensen die het écht nodig hebben. Door de kop-
peling tussen aanbod en hulpvraag ontstaat een project
met een waardevolle ontmoeting tussen mensen die
elkaar anders niet zo snel zouden tegenkomen.



Gabriél actueel

Nieuw in onze parochie:
het Gabriéel Leerhuis

Het Gabriél Leerhuis is de nieuwe plek in onze parochie + 4 oktober - Maria in Beeld(en): We duiken samen met
waar geloof en gezelligheid samenkomen voor iedereen, Mgr. Woorts in de verschillende beelden en symbo-
jong én oud. Het Gabriél Leerhuis organiseert vier keer lieken rond Maria, waardoor we haar rol in ons geloof
per jaar catechesebijeenkomsten waarbij de focus ligt beter gaan begrijpen.

op vorming en ontmoeting. Wij zorgen voor een goede
spreker en verdieping in het geloof, jullie voor de gezel-
ligheid.

+ 22 maart - Het Laatste Avondmaal: Rector Kuipers
(rector van het Ariénsinstituut) gaat bij deze allereerste
bijeenkomst in op het mysterie van het Laatste Avond-
maal en de betekenis van de rituelen in de liturgie van
eucharistie.

+ 29 november - Synodaal proces: van oktober 2023 t/m
oktober 2024 vindt het synodaal proces plaats over het
vinden van een gezamenlijke weg voor de kerk in deze
tijd. Een gastspreker komt ons meer vertellen over dit
proces en de uitkomsten van deze synode.

+ 24 mei - Diversiteit in de Kerk: Pastor dr. Anton ten
Klooster neemt ons mee in de vertaling van de woor-
den van de paus tijdens zijn wake op de Wereldjonge-
rendagen in 2023, ‘Todos, todos, todos!’; de kerk is er
voor iedereen.

Voor een synodale Rerk

communio | participatio | missio

De avonden worden gehouden in het parochiecentrum
in Didam (Raadhuisstraat 1a). Aanmelden voor deze
bijeenkomsten is niet verplicht. Loop gerust binnen! We
starten om 19.30 (deur open om 19.15) en we sluiten de
avond om 21.00 af met een borrel.

We nodigen jullie allen van harte uit.

Imke Tilma en Marcel Jansen
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Zaterdag 27 en
zondag 28 jan.

Dinsdag 30 jan.

Woensdag 31 jan.

Donderdag 1 febr.

Vrijdag 2 febr.

Zaterdag 3 en
zondag 4 febr.

Dinsdag 6 febr.

Woensdag 7 febr.

Donderdag 8 febr.

Zaterdag 10 febr.

Zondag 11 febr.

Dinsdag 13 febr.

Woensdag 14 febr.
Aswoensdag

Donderdag 15 febr.

Vrijdag 16 febr.

Zaterdag 17 febr.

Zondag 18 febr.

St. Pancratiuskerk St. Martinuskerk  St. Oswalduskerk  Mariakerk kol St. Martinuskerk Bijzondere vieringen
’s-Heerenberg Wehl Zeddam Didam L eek
Zaterdag 19:00 uur Zondag 09:30 uur Zondag 11:00 uur
Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering
M. Oortman en M. Oortman en H. Hendriksen
G. Hendriksen G. Hendriksen Martinuskoor
Pancratiuskoor Different Generations ~ Beek/Loerbeek
Dinsdag 09:00 uur
Eucharistieviering
M. Oortman
Woensdag 19:00 uur
Eucharistieviering
M. Oortman
Donderdag 18:30 uur Donderdag 09:00 uur
Eucharistieviering Eucharistieviering
M. Oortman M. Oortman
Vrijdag 09:00 uur Vrijdag 18:41 uur 18:15 - 18:45 uur
Eucharistieviering Carnavalsviering Biechtgelegenheid
M. Oortman L. Feijen
Gelegenheidskoor
Vrijdag 19:00 uur
Eucharistieviering
Maria Lichtmis met
Blasiuszegen
M. Oortman
Dameskoor Martinus
Zaterdag 19:00 uur Zondag 09:30 uur Loil
Eucharistieviering Eucharistieviering Zondag 09:30 uur
Blasiuszegen Blasiuszegen Carnavalsviering
M. Oortman M. Oortman T. Reuling
Antonius van Latijns-
Paduakoor Gregoiaanskoor
Dinsdag 09:00 uur
Eucharistieviering
M. Oortman
Woensdag 19:00 uur
Eucharistieviering
M. Oortman
Donderdag 18:30 uur Donderdag 09:00 uur
Eucharistieviering Eucharistieviering
M. Oortman M. Oortman
Vrijdag 09:00 uur
Eucharistieviering
M. Oortman
Zaterdag 09:30 uur Zaterdag 14:30 uur
Carnavalsviering Meulenvelden
M. Oortman Oecumenische
Eternal singers viering PKN
Zondag 09:30 uur Zondag 10:30 uur Stokkum
Eucharistieviering Woord- en Zondag 10:19 uur
M. Oortman Communieviering Gebedsviering
Dameskoor Martinus L. Feijen Carnaval
Koor Old Prinsen T. Reuling
Eigen koor
Dinsdag 16:00 uur Nieuw-Dijk
Oldershove De Meikever
l.v.m. Carnaval l.v.m. Carnaval
géén viering geen viering
Woensdag 19:00 uur Woensdag 19:00 uur
Eucharistieviering Eucharistieviering
M. Oortman en H. Hendriksen en
T. Reuling L. Feijen
Pancratiuskoor One More Voice
Donderdag 18:30 uur Donderdag 09:00 uur
Eucharistieviering Eucharistieviering
M. Oortman M. Oortman
Loil
Vrijdag 09:00 uur
Eucharistieviering
M. Oortman
Zaterdag 19:00 uur Zaterdag 13:30 uur
Eucharistieviering Vastenwandeling
M. Oortman
Cantare per Dio Zaterdag 15:30 uur
Vesperviering
Oswalduskoor
Zondag 11:00 uur Zondag 09:30 uur
Eucharistieviering Eucharistieviering
M. Oortman M. Oortman
Different Generations ~ Martinuskoor Beek

Wijzigingen voorbehouden - Op www.parochiegabriel.nl staat altijd het meest actuele rooster, inclusief eventuele laatste wijzigingen
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Dinsdag 20 febr.

Woensdag 21 febr.

DOnderdag 22 febr.

Vrijdag 23 febr.

Zaterdag 24 en
zondag 25 febr.

Dinsdag 26 tot en

met vrijdag 1 maart

Zaterdag 2 en
zondag 3 maart

Dinsdag 4 maart
Woensdag 5 maart

DOnderdag 6 maart
Vrijdag 7 maart

Zaterdag 8 en
zondag 9 maart

Dinsdag 12 maart

Woensdag 13 maart
Donderdag
14 maart

Vrijdag 15 maart

Zaterdag 16 en
zondag 17 maart

Dinsdag 19 maart
Heilige St. Jozef

Woensdag

20 maart

Donderdag
21 maart

Vrijdag 22 maart

St. Pancratiuskerk St. Martinuskerk  St. Oswalduskerk  Mariakerk ol St. Martinuskerk Bijzondere vieringen
s-Heerenberg Wehl Zeddam Didam !—TL\E{\E Beek
Dinsdag 09:00 uur
Eucharistieviering
M. Oortman
Woensdag 19:00 uur
Eucharistieviering
M. Oortman
Donderdag 18:30 uur Donderdag 09:00 uur
Eucharistieviering Eucharistieviering
M. Oortman M. Oortman
Vrijdag 09:00 uur
Eucharistieviering
M. Oortman
Zaterdag 19:00 uur Zondag 09:30 uur Zondag 11:00 uur
Communieviering Eucharistieviering Communieviering
T.Reuling H. Hendriksen en T. Reuling
Middenkoor L. Feijen Kinderkoor f[\@@\
Nieuw Wehl Dameskoor Martinus ~ SamSam ==
Géén doordeweekse vieringen
Zaterdag 19:00 uur Zondag 19:00 uur Zondag 09:30 uur
Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering
M. Oortman M. Oortman M. Oortman
Cantare per Dio Oswalduskoor Antonius van
Paduakoor
Dinsdag 09:00 uur
Eucharistieviering
M. Oortman
Woensdag 19:00 uur
Eucharistieviering
M. Oortman
Donderdag 18:30 uur Donderdag 09:00 uur
Eucharistieviering Eucharistieviering
M. Oortman M. Oortman
Vrijdag 09:00 uur
Eucharistieviering
M. Oortman
Zaterdag 19:00 uur Zondag 09:30 uur Zondag 11:00 uur
Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering
M. Oortman H. Hendriksen M. Oortman
Pancratiuskoor Dameskoor Martinus ~ Martinuskoor
Beek/Loerbeek
Nieuw-Dijk
De Meikever
Dinsdag 09:00 uur
Communieviering
T. Reuling
Woensdag 19:00 uur
Communieviering
T. Reuling
Donderdag 18:30 uur Donderdag 09:00 uur
Eucharistieviering Communieviering
H. Hendriksen T. Reuling
Vrijdag 09:00 uur
Communieviering
T. Reuling
Zaterdag 19:00 uur Zondag 19:00 uur Zondag 09:30 uur
Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering
M. Oortman M. Oortman M. Oortman
Cantare per Dio Oswalduskoor Latijns-
Gregoriaanskoor
Dinsdag 19:00 uur Dinsdag 09:00 uur
Eucharistieviering Eucharistieviering
M. Oortman M. Oortman
One More Voice Antonius van
Paduakoor
Woensdag 19:00 uur
Eucharistieviering
M. Oortman
Donderdag 18:30 uur Donderdag 09:00 uur
Eucharistieviering Eucharistieviering
M. Oortman M. Oortman
Vrijdag 09:00 uur
Eucharistieviering
M. Oortman

Wijzigingen voorbehouden - Op www.parochiegabriel.nl staat altijd het meest actuele rooster, inclusief eventuele laatste wijzigingen



St. Pancratiuskerk
’s-Heerenberg

AR

St. Oswalduskerk

St. Martinuskerk
Wehl Zeddam

Mariakerk B St. Martinuskerk
Didam l—TL\EﬂE Beek

Bijzondere vieringen

Zaterdag 23 maart

Zaterdag 09:30 uur
Eucharistieviering
M. Oortman
Antonius van
Paduakoor

Zondag 24 maart
Palmpasen

Dinsdag 26 maart

Woensdag
27 maart

Woensdag 19:00 uur
Eucharistieviering
M. Oortman

Donderdag
28 maart
Witte Donderdag

Vrijdag
29 maart
Goede Vrijdag

Dinsdag 16:00 uur
Oldershove
Eucharistieviering
M. Oortman

Géén viering i.v.m.
Passie in
Montferland

Géén viering i.v.m.
Passie in
Montferland

Zaterdag 14:30 uur
Meulenvelden
Communieviering
L. Feijen

Latijns-
Gregoriaanskoor

Zondag 09:30 uur Zondag 10:30 uur

Eucharistieviering Woord- en

M. Oortman Eucharistieviering

Different Generations M. Oortman
Martinuskoor
Beek/Loerbeek

Dinsdag 19:00 uur Dinsdag 09:00 uur

Boeteviering Eucharistieviering

M. Oortman M. Oortman

Dameskoor Martinus

Aansluitend

biechtgelegenheid

Donderdag 19:00 uur
Eucharistieviering
Pastoraal team
Cantare per Dio

Vrijdag 15:00 uur
Kruisweg

M. Oortman
Different Generations

Vrijdag 19:00 uur
Avondplechtigheden
M. Oortman
Antonius van
Paduakoor

Loil
Géén viering

Wijzigingen voorbehouden - Op www.parochiegabriel.nl staat altijd het meest actuele rooster, inclusief eventuele laatste wijzigingen

Van uw bestuur

de nieuwe tarieven. U kunt de bijgewerkte tarieven ook
raadplegen op onze website. De vernieuwde formulieren
voor gebedsintenties zijn beschikbaar via onze website
en de lokale secretariaten.

Nieuwe microfoon voor koren in Didam

Een aanzienlijk aantal parochianen volgt regelmatig de
livestream van de Mariakerk in Didam. Echter, de kwa-
liteit van de koorzang komt niet altijd optimaal over in
de livestream. De huidige microfoon is oorspronkelijk

geinstalleerd voor het bescheiden aantal koorleden dat Actie Kerkbalans van start

aanvankelijk mocht zingen toen we begonnen met live

streamen. Nu zingen de koren weer met volledige bezet-
ting, wat andere eisen stelt aan de microfoon. Binnenkort
wordt deze microfoon vervangen, waardoor de koorzang

De Actie Kerkbalans gaat weer van start, en u kunt dan
ook weer een envelop in de bus ontvangen. Een suc-
cesvolle Actie Kerkbalans helpt ons in het kunnen blijven
waarborgen van het pastoraat in onze parochie. Wij

via de livestream helderder en vollediger tot zijn recht zal
komen.

hopen dan ook op een bijdrage van u te mogen rekenen.

Vrijwilligers

Onze vrijwilligers zijn van onschatbare waarde en voeren
voor én achter de schermen tal van activiteiten uit. Heeft
u een uurtje vrij en mogen wij een beroep doen op u? Via
vrijwilligers@parochiegabriel.nl of het centraal secretari-
aat kom je in contact met Wilma Beursken. Zij kan je mak-
kelijk koppelen aan de contactpersonen van de diverse
geloofskernen.

Gabriélmoment Driekoningen

Op 7 januari, Driekoningen, vierden we met de gehele
parochie weer een Gabriélmoment. Vanuit de gehele pa-
rochie kwamen we samen in Wehl. Elders in dit parochie-
blad vindt u een impressie van deze dag.

Nieuwe tarieven
Op 1 januari 2024 is binnen de parochie een aantal
tarieven gewijzigd. Elders in dit parochieblad vindt u

12
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Kerk en samenleving

Voorbereiding op de eerste

heilige communie

We bereiden ons met een groep van zestien kinderen uit de gehele Gabriélparochie voor op de eerste heilige com-
munie. Zaterdagmiddag 9 december 2023 zijn we gestart met de nieuwe groep.

Ouders en kinderen verkenden samen het kerkelijk jaar.
Bij welke maand hoort welk feest? En welk feest in het
jaar vind jij het belangrijkst? Na een gebed bij Maria en
de eerste kennismaking in de kerk, heeft elk gezin zijn ei-
gen adventskrans gemaakt. Quality time! Een geslaagde
start van onze voorbereiding.

Sommige communicanten in spe hebben ook geholpen
bij de familiekerstviering op kerstavond. Fijn dat we
merken dat de kinderen en ouders samen de kerk willen
maken. Samen zijn wij de kerk, dus wat jij inbrengt en
wat jij verspreidt... zien we daarin God??? Wat vinden wij
belangrijk? We gaan het samen ontdekken en verkennen.
We leren gebruiken van de kerk herkennen en ook zelf
doen, zoals het kruisteken en bidden.

Bij het verschijnen van deze Gabriél hebben we de eerste
kindbijeenkomst op 14 januari al weer gehad en zijn we
gestart in ons werkboek. In maart doen we een rondje
kerk in 's Heerenberg en op palmzondag houden we
onder leiding van pastoor Marc een Pesachmaaltijd.

U leest vast nog meer van ons...

Werkgroep EHC,
Isabel, Boukje en Carmen

Tweede verdiepingsavond
jongerengroep luvenes Catholici

De nieuwe jongerengroep luvenes Catholici kwam vrijdag 29 december voor de tweede keer samen voor een
verdiepingsavond rondom het boekje ‘Verhef je hart’ over de eucharistie. De groep bestaat uit jongeren van de
Parochie Maria Laetitia en de Parochie H. Gabriél. De verdiepingsavond werd weer verzorgd door pastoor Marc

Oortman. Ook kapelaan Paulus Tilma was erbij aanwezig.

We begonnen met een voorstelrondje, want wij waren
zeer blij verrast om veel nieuwe gezichten te zien van
geinteresseerde jongeren. Daarna hadden we een
gezellig kerstdiner. Verschillende mensen hadden hier
hun best voor gedaan en zetten lekkere hapjes op tafel.

Toen iedereen was uitgegeten, gingen we de
's-Heerenbergse Pancratiuskerk in om onder leiding

van de twee priesters plechtig de vespers te bidden.
Vervolgens was het tijd om ons onder het genot van
koffie, thee en dessert te verdiepen in de eucharistie. Dit
doen wij aan de hand van het boekje ‘Verhef je hart! Dit
boekje bevat een verzameling van de catechese van Paus
Franciscus over de eucharistie, ofwel de mis.

Ditmaal behandelden wij de eucharistie als gedachtenis,
maar ook als een gebeurtenis waar wij als gelovigen
werkelijk aanwezig zijn bij het kruisoffer van Christus,

en de gepaste houding die wij moeten aannemen bij

het bijwonen ervan. Ook kreeg iedereen de kans zelf
aan te geven wat de eucharistie en de zondag voor hen
betekent. Al met al was het een leerzame, en vooral ook
een zeer gezellige avond!

Luca Nijland, namens luvenes Catholici
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Vrijwilligers

‘Als je blijft zingen, kun je het lang volhouden’
‘Reizend’ Antonius van Paduakoor

huldigt jubilarissen

Het Antonius van Paduakoor telde afgelopen jaar maar liefst zes jubilarissen. De ‘jongste’ jubilaris is inmiddels
25 jaar lid, de oudste al 70 jaar. “Ons oudste lid, Tinus Welling, wordt dit jaar 90, maar zingt niet meer’, vertelt
Dini Kluitman (81), gehuldigd voor haar 55-jarig jubileum. “Jan Krus (86) was vorig jaar al 70 jaar lid en staat nog

steeds op het koor.”

“Hij heeft tijdens de vierde advent in de kerk in Wehl zelfs
deels alleen het Rorate gezongen. We kregen er kippen-
vel van’, zegt Betty Mennings (85), die tijdens het Cecili-
afeest in het zonnetje werd gezet vanwege haar 40-jarig
lidmaatschap van het Antonius van Paduakoor. Het toont
de gemiddelde leeftijd van het kerkkoor uit Nieuw-Dijk,
die steeds hoger wordt.

“Als je blijft zingen, kun je het lang volhouden’, weet
Kluitman. “Er is alleen geen jonge aanwas meer, omdat er
geen jongeren meer in de kerk komen. Dat zie je niet al-
leen bij ons, maar bij alle kerkkoren. Wij hebben nog wel
zo'n twintig leden. De jongste is echter ook al 60. Als wij
door ziekte of overlijden een keer wegvallen, dan gaat
het kerkkoor ook ter ziele”

Maar zolang de twee koorzangeressen gezond blijven,
hoeven ze in Nieuw-Dijk niet te vrezen dat ze het schip
verlaten. Daarvoor is niet alleen het plezier in zingen,
maar ook de discipline te groot. Mennings: “We doen het
nog heel graag. Je blijft zo bovendien onder de mensen.
We hebben een gezellig koor, waar de sfeer altijd goed is”

Toch zien de koorleden het zingen in de kerk ook een
beetje als een verplichting. “We doen dit vrijwillig, maar
het is niet vrijblijvend”, vindt Kluitman. “Stoppen wij, dan
kan er niks meer bestaan. Als je in een dorp als Nieuw-
Dijk woont, moet je ook iets voor de maatschappij doen.

Dat hoort erbij. Bij ons koor is er nooit iemand die ver-
zaakt. ledereen is er altijd, weer of geen weer!”

Liefde voor zingen en muziek

Zowel Kluitman als Mennings kregen de liefde voor het
zingen en de muziek met de paplepel ingegoten. Zo
zong Mennings voordat ze bij het Antonius van Padua-
koor kwam al ettelijke jaren bij het dameskoor in Zed-
dam, haar geboorteplaats. “Ik heb ook nog een half jaar-
tje accordeonles gehad. Toen overleed mijn vader echter
op 63-jarige leeftijd, waarna bijna een jaar de radio niet
meer aan mocht en accordeon spelen al helemaal uit
den boze was. Met mijn man heb ik bovendien nog wat
jaren in Rotterdam gewoond, waar hij werkte. Pas toen
we terugkeerden naar Nieuw-Dijk ben ik weer bij het
kerkkoor gegaan.”

Kluitman komt uit een muzikale familie en vond zingen
op jonge leeftijd al geweldig. “Vroeger luisterden we
altijd naar de hoorspelen op de radio’, weet ze nog. “Bij
meester Tiel Groenestege op de lagere school in Loil
kregen we bovendien veel zangles. Hij kon heel mooi
zingen. Toen ik op de mulo zat, gingen we met school
een keer naar een concert van het Gelders Orkest in de
markthal. Dat vond ik geweldig. Ik wilde ook altijd graag
bij een muziekvereniging, maar dat was vroeger niet
voor vrouwen. Daarom ging ik bij het kerkkoor in Loil,
waar ik ben geboren. Ik trouwde echter met iemand uit
Nieuw-Dijk en verhuisde ook naar het dorp. Hier
werd er zo aan me getrokken, dat ik uiteindelijk
lid ben geworden van het Antonius van Padua-
koor”

‘Reizend’ koor

Inmiddels is dit een ‘reizend’ koor, zonder eigen
kerk. Uiteraard staat het gebouw nog steeds
middenin het dorp, maar sinds de kerk in 2020
aan de eredienst werd onttrokken, worden er
geen communie- en eucharistievieringen meer
gehouden. Toch zingt het Antonius van Padua-
koor regelmatig tijdens deze vieringen.

“In de week rond kerst hebben we vier vieringen
muzikaal ondersteund’, vertelt Mennings.“Zo
zijn we in Wehl geweest en op nieuwjaarsdag
zongen we in de Mariakerk in Didam. Tussen-
door was er ook nog een begrafenis in Nieuw-

Het Antonius van Paduakoor repeteert op de donderdagavond in de kerk  Dijk. We worden als koor best vaak in de kerken
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van de Gabriélparochie ingezet. Daarvoor repeteren we
één keer in de week, onder professionele leiding van
Louise ten Kate-Arendsen, de zus van Dinie. Zij heeft een
Conservatoriumopleiding gedaan en lang bij De Natio-
nale Opera gezongen.”

Nieuwe leden

De twee jubilarissen hopen dat hun verhaal en enthou-
siasme ertoe leidt dat nieuwe mensen zich aansluiten bij
het kerkkoor in Nieuw-Dijk. “En daar hoef je echt geen
goede zanger voor te zijn", verzekert Kluitman. “ledereen
kan leren zingen en door het samen te doen, ga je er
vanzelf in mee.” Het koor wil er vooral graag wat zangers
bij hebben, zeker tenoren. Maar ook sopranen, alten en
bassen zijn meer dan welkom. Het koor oefent op don-
derdagavond vanaf 19.00 uur in de kerk in Nieuw-Dijk. De jubilarissen Betty Mennings (voor met paarse trui) en
“Gelinteresseerden mogen a|t|Jd aansluiten” Dini Kluitman (Iinksachter in het Wit/ZW(th).

Gabriél actueel

Zes jubilarissen Antonius van
Paduakoor gehuldigd

In de St. Antonius van Paduakerk in Nieuw-Dijk vond zondag 19 november de Cecilia-viering plaats. In de viering,
die werd voorgegaan door diaken Leon Feijen, werden vijf jubilarissen in het zonnetje gezet.

De viering werd muzikaal begeleid door het Antonius hopen we dat onze jubilarissen nog heel lang verbon-
van Paduakoor. Organiste Jolanda Beursken speelde op den mogen blijven aan het Antonius van Paduakoor in
het grote Pelsorgel het ‘Coral van Bach' In het welkomst- Nieuw-Dijk.”
woord haalde voorzitter Hennie Pouwels aan dat het fijn
was om de viering in Nieuw-Dijk te mogen houden. Ook De jubilarissen waren Tinus Welling (70 jaar), Dini Kluit-
vertelde hij dat het bijzonder was dat zes jubilarissen man (55 jaar), Bertus Derksen (50 jaar), Betty Mennings
tijdens de Cecilia-viering werden gehuldigd. en Bertus Schenning (beiden 40 jaar) en Diet Jansen
(25 jaar). Na de huldiging in de viering zijn ze in zaal
“Deze jubilarissen hebben zich jarenlang dienstbaar 4-Sprong in Nieuw-Dijk nog eens extra in het zonnetje
gesteld aan deze kerk en de Gabriél Parochie. Hoe geluk- gezet met een bloementje en een passende speech.
kig mogen wij ons prijzen met deze jubilarissen, die Tinus Welling werd thuis geéerd.

Gods liederen zingen. In deze viering zingen, bidden en

Oswalduskoor huldigt jubilerend
organist en koorlid

Tijdens de kerkdienst ten goede
van het Ceciliafeest werden bij
het Oswalduskoor Zeddam twee
jubilarissen onderscheiden en
gehuldigd. Wim Gerritsen (links
op de foto) vanwege zijn 55 jaren
als vaste organist van het koor en
Tonny Agelink voor 50 jaren koor-
lid als tenor. De foto is gemaakt
tijdens de huldiging.
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K \ r‘\d ey na N gelebde king

Feest van de Doop van de Heer

RK K'D.S Al Met de Doop van de Heer bedoelen we het moment dat Jezus zelf wordt
gedoopt. Het is Johannes de Doper die Jezus doopt.

Van wit naar groen

De kerk heeft een eigen kalender en gebruikt daar kleuren bij. De verschillende
zondagen hebben verschillende kleuren. In de kersttijd is de kleur in de kerk wit.
Wit is de kleur van feest. De kersttijd duurt van Kerstavond tot en met het feest van
de Doop van de Heer. Na dit feest is de kleur in de kerk groen. Groen is de kleur voor de
‘gewone’ zondagen. Zo zijn de meeste zondagen. In de kerk noemen we dat ‘de tijd door het jaar’.

De doop van Jezus
Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Marcus 1, 7-11

Jezus gaat naar Johannes de Doper. Jezus wil door Johannes gedoopt worden. God, zijn
Vader, vindt dat nodig en dat weet Jezus. Johannes draagt geen zachte kleren. Zijn jas
is van ruw kamelenhaar. Hij heeft een leren gordel om zijn middel, een soort ceintuur. Hij
eet sprinkhanen en wilde honing. Meer heeft hij niet nodig om te leven. Johannes heeft al
veel mensen gedoopt. Hij zegt tegen de mensen: “Na mij komt iemand die krachtiger is
dan ik; ik ben het niet waard om zijn dienaar te zijn, niet eens om mij te bukken en de
riem van zijn sandalen los te maken. lk heb jullie gedoopt met water, maar Hij zal jullie
dopen in heilige Geest. Nu komt Jezus naar hem toe. Jezus gaat net als de andere
mensen het water in, de rivier de Jordaan en Johannes doopt hem. Meteen als Jezus uit
het water komt, ziet Hij de hemel openbreken en de Geest als een duif op zich
neerkomen. Er klinkt een stem uit de hemel die zegt: “Jij bent mijn geliefde Zoon, in wie
ik Vreugde vind".

De stem van God de Vader

Na de doop van Jezus klinkt de stem van God de Vader. Hij zegt: “Jij bent mijn Zoon.

Ik ben blij met jou.” Jezus is op een heel bijzondere manier de zoon van God.

Want Jezus zelf is God. Maar ook wij zijn zonen en dochters van God; kinderen van God.

Dat komt omdat we gedoopt zijn. God is blij met jou. Net als tegen Jezus zegt Hij: Jij bent mijn
geliefde kind, in wie Ik vreugde vind”.

Tekst: Hagenpreken.nl/MdM | Illustraties: Crafty Little Blessings

Kind van God zijn

God was er al bij het begin, Hij is er nu
en Hij is er altijd. Ook als ons leven op
aarde eindigt, dan is God er nog steeds.
Het is heel fijn om te weten dat God er
altijd is, dat Hij van je houdt en dat jij
zijn kind bent.

Wat is de betekenis van ons
Heilig Doopsel?
Luister naar onze podcast of lees
onze speciale catechesefolder.
Denk je alles al te weten?

Maak dan onze Doopselquiz

om te kijken of dit klopt.

RK Kids.nl is afhankelij
van donaties.

Via deze link vind je knutselwerkjes Goede Vader in de hemel U kunt RK Kidsnl steunen
en kleurplaten rondom het thema 'doopsel Dank U dat ik uw kind mag zijn net domozkiinoioﬂfff&gge
OOO alr; Je;us ’rn\??!-?groa(a:l\laBS?—ovv

\ Dank U dat ik U ken RK Kidsni
Qo En dat ik door mijn Doopsel voor altijd bij EJ.;,_‘#"'EL":,

T
- 'i =i U hoor 51-';':"";""" X
T Dat vind ik Fijn /m Bk e A
r‘kkid;.hl/verwerkiha;mc&eriaa! Amen §—__§i, i g
ﬁ;&i‘i’.,é

Gebruik van deze kinderpaaina door parochies of oraanisaties is alleen toeaestaan voor abonnementhouders. Een abonnement is kosteloos aan te vraaen via RKKids.nl



Gabriél actueel

Willibrord-onderscheiding voor

Chris Wigman

Aan het eind van een euchatristieviering op zaterdag 2 december 2023, doordrenkt van dankbaarheid en verbon-
denheid, heeft pastoor Marc Oortman met warmte en oprechtheid de welverdiende Willibrord-onderscheiding
aan de heer Chris Wigman overhandigd. De onderscheiding bestaat uit een plaquette, een eervolle oorkonde en

een symbolisch speldje.

Deze welverdiende erkenning voor de bijna 90-jarige
koster kreeg Chris Wigman na jaren van toewijding en
dienstbaarheid. Chris heeft niet alleen als koster ruim
dertig jaar lang de kerkgemeenschap gediend, maar hij
heeft ook een generatie misdienaars opgeleid, begeleid
en waarden van toewijding en respect doorgegeven.
Hij zat in de bezorggroep van het kerkblad, later het blad
‘De Gabriél’ en heeft geholpen bij de organisatie van
evenementen. Ook zat hij in de interieurgroep van de
kerk en in de koperpoetsgroep, waar zijn vrouw Maria
natuurlijk ook bij was.

Groentetuin

Daarnaast had hij, buiten zijn kerkelijke verplichtingen,
een groentetuin op het terrein van de pastorietuin. De
tuin bracht niet alleen voedsel voort, maar werd ook

een symbool van zijn zorgzaamheid voor anderen. Om
gezondheidsredenen en zijn hoge leeftijd moest hij stop-

Chris Wigman

Chris Wigman krijgt de Willibrord-onderscheiding
opgespeld door pastoor Marc Oortman.

pen. Hoewel zijn gezondheid hem nu fysiek beperkt,
blijft zijn geest onverminderd vastberaden om eigenlijk
nog wel tien jaar door te willen gaan .

Zijn vrouw Maria kreeg een bosje bloemen aangeboden
als dank dat zij gedurende zijn dienstjaren een steunpi-
laar is geweest, een onzichtbare, doch cruciale rol.

Na de ontroerende onderscheiding werd in een klein
gezelschap, onder het genot van een kopje koffie met
gebak informeel afscheid genomen en werden er nog
warme gesprekken gevoerd.

Willibrordplaquette

De Willibrordplaquette is een onderscheiding van het
Aartsbisdom Utrecht en bestaat sinds 7 november 2001.
De aartsbisschop van Utrecht eert met deze onderschei-
ding gelovigen in het bisdom, die betekenisvolle, meer
dan gewone verdiensten hebben verricht voor de kerk-
gemeenschap ter plaatse. Zij is bestemd voor vrijwilligers
met een langdurige inzet in verschillende belangrijke
groepen.

Ed te Pas
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Kerk en samenleving

De jaarlijkse Vastenactiecampagne staat dit keer in het teken van de gevolgen van klimaatverandering. Gemeen-
schappen in het zuiden van Zimbabwe zijn afhankelijk van gewassenteelt met regenwater.

In de plattelandsgemeenschappen in de districten Bikita
en Gutu in de provincie Masvingo (een deel van het bis-
dom Masvingo) leven boeren die voor hun voedselvoor-
ziening en levensonderhoud grotendeels afhankelijk zijn
van kleinschalige landbouw en regenwater. Dat systeem
is echter heel gevoelig voor de klimaatveranderingen die
afgelopen jaren steeds ernstiger werden. Langere droge
periodes, overstromingen en cyclonen zijn toegenomen.
Ze bedreigen de voedselzekerheid van de plattelands-
gemeenschappen én ze bedreigen de gezondheid door
gebrek aan schoon, veilig water.

Campagneproject

Het Vastenactie campagneproject richt zich op vrou-
wen, jongeren en mannen met beperkte bestaansmid-
delen in de districten Gutu en Bikita, de districten met
het grootste gebrek aan water en andere middelen van
bestaan. Vrouwen moeten ver lopen voor water, moeten
in het veld werken terwijl ze ook voor de kinderen en het
huishouden moeten zorgen.

De vastenactie wil zich dit jaar richten op:

Waterpunten aanleggen

Om de toegang tot schoon water te verbeteren voor zo-
wel thuisgebruik als voor het land en de dieren, installe-
ren we vier waterpunten. Er worden putten geboord, die
worden voorzien van een pomp die op zonne-energie
werkt, en er komt bij iedere put ook een grote opslag-
tank van 5000 liter. leder waterpunt kan vijf dorpen - met
gemiddeld twintig gezinnen van vier personen - van
water voorzien. Een betrouwbare watertoevoer verzekert
de gemeenschappen van een goede oogst voor zowel
thuisgebruik als om te verkopen. Daardoor verbeteren
de voedselzekerheid en de inkomenszekerheid.
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Gemeenschappelijke tuinen inrichten

Bij de vier waterpunten worden ook vier gemeenschappe-
lijke tuinen aangelegd van vijftig bij vijftig meter. De jonge
mannen en vrouwen dragen actief bij aan het project
door mee te helpen bij de installatie van de waterpunten
en tuinen, door ze te beschermen, bijvoorbeeld tegen
wilde dieren, en door lokale kennis, kennis van natuurlijke
landbouw en lokale zaden in te brengen voor de moestui-
nen. De gemeenschappen zorgen na de oplevering van de
tuinen zelf voor het onderhoud en de beveiliging.

Naaigroepen oprichten

Om kwetsbare vrouwen en jongeren te ondersteunen bij
het verwerven van extra inkomsten worden twintig groe-
pen voorzien van een naaimachine en startmaterialen,
zodat ze kleding kunnen maken en verkopen, waaronder
schooluniformen.

In totaal worden 1360 vrouwen en meisjes en 500 man-

nen en jongens bij het project betrokken. Indirect profi-

teren naar schatting 5.600 mensen van het project: 3280
vrouwen en 2320 mannen.

Bijdrage

U kunt meer lezen over dit project op El ¥
www.vastenactie.nl. U kunt dit project %
van de Vastenactie steunen door een L o
bijdrage in de brievenbus van uw
parochiecentrum onder vermelding
van Vastenactie of door een bijdrage
te storten op NL21 INGB 0000 0058
50 ten name van Vastenactie. Of scan de QR-code met de
mobiele telefoon en maak het bedrag over via iDEAL.

Namens de werkgroep MOV
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GELOOF IN DE TOEKOMST

Wandeling
Om 13:30 uur verzamelen we bij de
Oswalduskerk in Zeddam. Samen
trekken we richting het Montferland-
se bos voor onze wandeling. Na af-
loop is er koffie / thee.

MONTFERLAND

Vesperviering 3, Y.
Na de koffie / thee in de Oswaldus—
kerk vieren we gezamenlijkde

vespers met samenzang. Deze ves-
pervigring begint om 15:30 uur.
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Nieuw houten altaar voor ‘kerkzaaltje’

In vrijwel alle geloofskernen van onze parochie kennen
we een locatie of ruimte waar overleg of samenkomst
mogelijk is voor een activiteit. In de geloofskern
Emmaus-Pancratius is deze ruimte bekend als het
‘kerkzaaltje’in de Kerkstraat.

Door het jaar heen wordt deze ruimte voor diverse
activiteiten gebruikt, zoals het samenstellen van de
bezorgtassen voor verspreiding van het Gabriélblad,
het vouwen en inpakken van de brieven voor de Actie
Kerkbalans, de communievoorbereiding en andere
belangrijke samenkomsten. Vooral in de wintertijd
wordt het ook gebruikt voor de doordeweekse
woensdagavondvieringen en als oefenruimte voor het
St. Pancratiuskoor.

Dit ‘kerkzaaltje’in een
zijstraatje van de St.
Pancratiuskerk noemt
pastoor Marc Oortman een
‘schuilkerkje’. Onlangs ontving
de gemeenschap Emmaus-
Pancratius een nieuw altaar
op wieltjes, dat het oude
altaar in het kerkzaaltje moest
vervangen. Het initiatief
daartoe en de noeste arbeid
ervoor komt van de familie
Bruggeman. De gemaakte
kosten zijn betaald door een
niet met name te noemen
sponsor.

Het nieuwe altaar, een tafel
gemaakt van degelijk hout,

is een meesterwerk van
vakmanschap. Het bijzondere
is de zorgvuldig geplaatste wieltjes aan de onderkant,
waardoor het altaar eenvoudig kan worden verplaatst. Er
is meer plek voor de kaarsenhouders, het kruisje, altaar
missaal en de kelk tijdens de consecratie.

De gelovigen die vooral in de zeer koude
wintermaanden wekelijks de woensdagavond vieringen
bijwonen keken vol bewondering naar het altaar. De
pastoor en geloofsgemeenschap voelen zich gezegend
door deze innovatie, een gevoel van een echt altaar en
geen verhoogde tafel. Het is een echte verbetering en
iedereen is er blij mee.

Ed te Pas

Kerstattenties voor ouderen in Didam

Op donderdag 21 december gingen
27 vrijwilligers van de geloofskern
Martinus - Maria op pad om 280
ouderen van 83 en ouder in Didam
een kerstbroodje te bezorgen. Na een
kopje koffie en sneetje kerstbrood
trokken de bezorgers eropuit. Het was
wel oppassen geblazen, want storm
Pia maakte het de bezorgers niet mak-
kelijk. Ondanks de regen en hevige
wind hebben de bezorgers het weer
met veel plezier gedaan en hopen we
zo de ouderen van onze geloofskern
een fijne kersttijd te bezorgen.

Agnes Huijbers en Edith Berensen

In de donkere nacht klinkt een lied:

Ere zij God in de hoge
en vrede op aarde
God vergeet ons niet.
Ere zij God in de hoge,
Hij brengt vrede overal.
Het komt weer goed
tussen God en de mensen
door het kindje in de stal.
Ere zij God in de hoge!
Hoor je dat lied
in de donkere nacht?
Kom, laten we Hem zoeken;
weet dat Hij je verwacht.
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In de St. Oswalduskerk in Zeddam was zondag 17 december een prachtige uitvoering van ‘Kerstavond in het
Montferlandse Sprookjesbos: Het stuk werd opgevoerd dé6r kinderen véor kinderen.

Het verhaal legde de nadruk op de onverschilligheid van
mensen voor de medemens, vooral sinds het gebruik
van de social media. Zelfs de magische inwoners van
ons Montferlandse bos hadden hier last van. Niemand
wilde het verdwaalde meisje Sophie helpen. Ze waren
vooral met zichzelf bezig om gezien te worden op Tik
Tok en Facebook of door te vioggen. Uiteindelijk heeft
de Boskoningin samen met het verdwaalde meisje haar
magische volkje bij elkaar gebracht en alsnog samen
kerstavond gevierd.

Aan de hand van een prachtig gemaakt boek door

de kinderen van de Roncallischool werd ook het
kerstverhaal verteld. Het eigenlijke kerstverhaal wordt
elk jaar vanuit een andere hoek belicht. Dit jaar vanuit
‘De magiérs uit het Oosten’

Al met al was het een schitterend schouwspel, dat heel
mooi door de kinderen werd gespeeld. En door gebruik
te maken van geluids- en lichteffecten werd het nog eens
een plaatje om naar te kijken en te luisteren. Ook was de
kerk voor driekwart gevuld met mensen. Wat willen we
nog meer?!

Samenwerkende kerken

Maar wat ik vooral heel mooi vind aan dit
kinderkerstgebeuren is dat het oecumenisch is. Dit

stuk, dat al enkele jaren wordt georganiseerd door
samenwerking van de protestantse en de katholieke kerk
in Zeddam, is ieder jaar weer een feest om aan deel te
nemen. Steeds meer kinderen zijn enthousiast en steeds
meer kinderen melden zich om eraan mee te willen
doen. Hoe leuk is het om kinderen weer naar de kerk te

krijgen. Dat is juist het doel, toch? Horen ze anders het
kerstverhaal nog wel? Of zien ze liberhaupt nog een kerk
van binnen?

En behalve dat de spelers zowel uit de protestantse

kerk als uit de katholieke kerk komen, waren er ook
enkele optredens van beide zijden. Denk maar aan het
kinderkoor SamSam met onder andere een door Moniek
Bakema bewerkt lied ‘Midden in het grote bos’ (Midden in
de winternacht) en het kinderkoortje van de protestantse
Kerk met het prachtige lied ‘Goed Nieuws:

En wie niet is komen kijken heeft ook nog het
engelachtige meisje Nova op piano gemist en een
drumbandact van de percussiegroep KNAP, die ‘Stille
Nacht’ op met water gevulde glazen ten gehore bracht.

Lichtjespad

Heel symbolisch was ook het volgen van het lichtjespad
dat de St. Oswalduskerk verbond met de protestantse
kerk, en waar iedereen na afloop nog heerlijke warme
chocolademelk of gliihwein kon drinken. Daar werd
massaal gehoor aan gegeven.

Die verbinding van de twee kerken door en voor
kinderen is toch fantastisch! Wat mij betreft zouden we
dat, vooral ook met kinderen, veel vaker moeten doen.
Zo zou de wereld eruit moeten zien. En de kinderen? Die
vinden het‘samen spelen en zingen’ heel normaal. Het is
een hechte groep geworden. Hoe mooi is dat!

Ineke Thomassen
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Tarieven kerkdiensten en kerkhoven van de parochie H. Gabriél

Per 1 januari 2024

Bij de parochie H. Gabriél horen de kerkhoven in Beek, Kilder, Loil, Wehl en Zeddam.

Gebedsintentie €10,- Graf enkelbreed, eerste bijzetting, €1600,-
1 of 2 diep

Doopviering €50,- Tweede bijzetting € 1375,-

Eerste communie €90,- Verlengen grafrecht voor 10 jaar €485, -

H. vormsel €90,- Reserveren enkelbreed € 395,-

Gezongen huwelijksviering €425,- Graf dubbelbreed, eerste bijzetting € 1840,-

Gezongen jubileumviering €315,- Tweede bijzetting € 1375,-

Jubileum tijdens een viering €90,- Verlengen grafrecht voor 10 jaar €495,-

Verhuur van kerkgebouw dagdeel €480,- Reserveren dubbelbreed € 450,-

Verhuur ter voorbereiding, max. 2 uur €110,- Kindergraf € 875,-

Alleen avondwake €320,- | Verlengen kindergraf voor 10 jaar € 295,-

Afscheidsviering €400,-  Columbarium of urnenkelder per inleg € 1075,-

Avondwake en/of uitvaartdienst, met €485,-  Verlengen columbarium of urnenkelder = € 415,-

begrafenis voor 10 jaar

Avondwake en/of uitvaartdienst, crematie = €575,- @ Reserveren columbarium of urnenkelder = € 200,-

Begrafenis, zonder uitvaartdienst €360,- Uitstrooien as zonder bijzijn van € 80,-
voorganger

Crematie zonder uitvaartdienst € 425,- | Uitstrooien as in bijzijn van voorganger € 160,-
Bijzetting urn in bestaand graf € 160,-

Indien gewenst in bijzijn van voorganger

*In geval van bijzetting, worden de tarieven van de nog niet verstreken jaren verrekend.
In de kerk te Didam is het mogelijk om een rouw- en trouwdienst te streamen voor € 150,-

Tarieven voor uitvaartdiensten in gebouwen die géén eigendom zijn van de parochie H.Gabriél
zijn € 150,- lager dan de geldende tarieven.

Voor het gebruik van de rouwkapel / mortuarium gelden tarieven zoals aangegeven op de webpagina
of de website van de betreffende geloofskern. Dit geldt ook voor de kosten van een gedachtenis-
plaatje bij een strooiveld.

Bijzettingen gelden voor een grafrustperiode van 20 jaar. Verlengingen worden aangegaan voor een
periode van steeds 10 jaar. Indien niet verlengd wordt zal de grafsteen worden verwijderd. Grafrecht
is inclusief graf delven, bijdrage onderhoud kerkhof en het ter zijner tijd verwijderen van de graf-
steen.

Bij verlenging en bijzetting wordt gekeken of in het verleden reeds voor het verwijderen van de graf-

steen is betaald. Als dat niet het geval is, wordt € 150,- extra in rekening gebracht bij bijzetting of
verlenging.

Geloof in de toekomst
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Familieberichten

Doop, huwelijk en overlijden in onze parochie

Op deze pagina staan we stil bij hen die we hebben opgenomen in onze geloofsgemeenschap, doordat zij het
doopsel hebben ontvangen. Maar we staan ook stil bij hen die we moesten laten gaan, zij die zijn overleden. Ook
degenen die het sacrament van het huwelijk hebben ontvangen, krijgen een vermelding.

e

o

17 december

Josefien Bakker (Beek)

Overleden

g

Beek

5 oktober  Bennie Raedeman 82 jaar
18 december Ria Krauts-Tonissen 89 jaar
Didam

3 september Jan Loeters 90 jaar
18 november Dien Hubers-Geutjes 85 jaar
19 november Bets Breukers 91 jaar
28 november Leida Koster-Schutten 87 jaar
22 december Annie van Wessel 98 jaar
27 december Diny Vierwind-Goossen 79 jaar
Kilder

10 november Ab Wagner 76 jaar
26 november Jan Stienezen 85 jaar
5 december Dorien Baakman-Aaldering 64 jaar
18 december Wies Smeenk-Verwaaijen 89 jaar

Loil

19 november Annie Schennink-Steenbreker 83 jaar
Nieuw-Dijk

19 december Willie Buiting 94 jaar
Stokkum

24 november Toon Hunting 84 jaar
25 november Mannie Derksen 82 jaar
11 december Dinie Wissink-Polman 91 jaar
13 december Joke Bruins-Cremer 76 jaar
Wehl

14 november Jan Spaan 89 jaar
19 november Harrie Metze 83 jaar
4 december Anneke Baars-Lueb 92 jaar
10 december Eric Kessen 55 jaar
27 december Betsie Schlief-Wienholts 86 jaar

Zeddam
19 november Gerrie Bisselink (Doetinchem) 82 jaar

16 december Gert Peeters (Braamt) 80 jaar
19 december Tilly Rikken-Winters 88 jaar
19 december Anny Varwijk 98 jaar

Nieuws uit de geloofskernen

De Zonnebloem Beek/Loerbeek stopt met bezorgen
fruitmanden

De Zonnebloem Beek/Loerbeek is per 1 januari van dit
jaar gestopt met het bezorgen van fruitmanden aan de
mensen die eerder door ziekte of ongeval een fruitmand
kregen. De reden is dat door de privacywetgeving het
lastig wordt om het binnen de perken van de AVG te
handhaven. Ook zijn de stijgende onkosten een reden
om te stoppen met de attentie. Wij hopen op uw begrip.
De Zonnebloem Beek/Loerbeek

Concert koor A Capella in St. Martinuskerk Wehl

Koor A Capella geeft zondagmiddag 25 februari een con-
cert in de St. Martinuskerk in Wehl. Het concert begint
om 15.00 uur en de entree tot de kerk bedraagt 5 euro.
Koor A Capella is een projectkoor dat al vele jaren

vanaf half augustus tot en met februari bij elkaar komt.
Er wordt wekelijks gerepeteerd in Ons Huis naast de
hervormde kerk in Wehl. Het koor uit Wehl en omgeving,
bestaat uit zes sopranen, vijf alten, vijf tenoren en vier
bassen. Zij vinden het een uitdaging om mooie vierstem-
mige vocale muziek te maken, a capella.

Het koor zingt in het Nederlands, Duits, Engels, Frans, Ita-
liaans, Zweeds en Gregoriaans. De dirigent is Ans Kolen-
brander, die al verschillende koren heeft geleid. Pianiste
Yvonne Beeftink begeleidt het koor bij enkele liederen.
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Bereikbaarheid

Werkadres centrale secretariaat
Raadhuisstraat 1A, 6942 BE Didam

Tel.: 0316-221021

e-mail: secretariaat@parochiegabriel.nl
www.parochiegabriel.nl

IBAN: NL96 RABO 0154 6624 02

Pastoraal team

Pastoor Marc Oortman

Tel.: 06-826 83 971

e-mail: m.oortman@parochiegabriel.nl

Parochiebestuur

Pastoor Marc Oortman - Voorzitter

Margot Zwetsloot-Medze - Vicevoorzitter

Vacant - Secretaris

Vacant - Penningmeester

Vacant - Gebouwenbeheer

Theo Holleman - Kerkhofzaken

Marcel Jansen - Communicatie en Automatisering
Mia Roosendaal - Lid

PASTORALE NOOD:

Telefoon: 06-55755957. Voor dringende verzoeken om pastorale
hulp, ziekenzegen/ziekenzalving bereikbaar van 9.00 tot 20.00
uur. Aan verzoeken wordt, voor zover mogelijk, gehoor gegeven.

Soms gaat het even niet

Sensoor Telefonische hulpdiensten in Gelderland. 0900 - 0767
vertrouwelijk - anoniem 24 uur per dag - 7 dagen per week.
Altijd tijd voor een gesprek van mens tot mens. www.sensoor.nl.

Ziekenbezoek
Indien u bij ziekte thuis of bij ziekenhuisopname bezoek wenst
namens de geloofskern, kunt u dit melden bij het secretariaat.

Uitvaartwacht
Tel. 06-29007265
(voor verzoek kerkelijke uitvaart door uitvaartonderneming)

Vertrouwenspersoon
Tel.: 06-18706760 of via vertrouwenspersoon@parochiegabriel.nl
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Wilt u altijd op de hoogte zijn van het actueel nieuws uit
de parochie en de geloofskernen? Kijk dan op
www.parochiegabriel.nl. Op deze site staan ook de
actuele tijden en locaties van alle vieringen. Like ook onze
Facebookpagina facebook.com/parochiegabriel!

Emmaus - Pancratius te 's-Heerenberg

Kerk: Hofstraat 2 Secretariaat: Hofstraat 4, 7041 AD ‘s-Heerenberg
Tel.: 0314-661224 E-mail: emmaus-pancratius@parochiegabriel.nl
Openingstijd secretariaat: donderdag 10.00-12.00 uur

St. Suitbertus Stokkum

Openingstijd secretariaat:

U kunt terecht bij het secretariaat in ‘s-Heerenberg

St. Oswaldus te Zeddam

Bovendorpsstraat 3, 7038 CH Zeddam

Tel.: 0314-651281 E-mail: oswalduszeddam@parochiegabriel.nl
Openingstijden secretariaat: woensdag 10.00-12.00 uur.

St. Martinus te Wehl

Kerkplein 4, 7031 AD Wehl

Tel.: 0314-681254 E-mail: martinuswehl@parochiegabriel.nl
Openingstijd secretariaat: vrijdag 09.30-10.30 uur

OLV van Altijddurende Bijstand te Nieuw Wehl

Tel.: 0314-681254 E-mail: martinuswehl@parochiegabriel.nl
Openingstijd secretariaat: vrijdag 09.30-10.30 uur

St. Johannes de Doper te Kilder

Openingstijd secretariaat: U kunt terecht bij het secretariaat in Wehl

OLV van Altijddurende Bijstand te Braamt

Langestraat 18, 7047 AP Braamt

Tel.: 06 - 306 44 758 E-mail: olvbraamt@parochiegabriel.nl.
Openingstijden secretariaat: dinsdag 10.00-11.00 uur

St. Martinus te Beek

Sint Jansgildestraat 56, 7037 AX Beek

Tel.: 0316-531264 E-mail: martinusbeek@parochiegabriel.nl
Openingstijden secretariaat: donderdag 09.00-12.00 uur

H. Martinus/H. Maria te Didam

Raadhuisstraat 1a, 6942 BE Didam

Tel.: 0316-221550 E-mail: mariamartinusdidam@parochiegabriel.nl
Openingstijden secretariaat: dinsdag en donderdag 09.30-12.00 uur
H. Antonius van Padua te Nieuw-Dijk

Openingstijden secretariaat:

U kunt terecht bij het secretariaat in Didam

OLV Onbevlekt Ontvangen te Loil

Wehlseweg 38,6941 DM Loil

Tel.: 0316-223272 E-mail: olvloil@parochiegabriel.nl
Spreekuur: U kunt ook terecht bij het secretariaat in Didam

Afspraken

Voor afspraken met betrekking tot dopen, huwelijk, jubileum
kunt u contact opnemen met het centrale secretariaat; de
afspraken met betrekking tot uitvaarten gaan via de
uitvaartondernemers.

De formulieren voor de opgave van gebedsintenties kunt u
ophalen en/of afgeven tijdens de openingsuren van het secreta-
riaat van uw eigen geloofskern of deponeren in de brievenbus
van het secretariaat van uw geloofskern. De opgaveformulieren
liggen ook achter in de kerkportalen.

Redactie

Deze uitgave van De Gabriél is tot stand gekomen met de hulp van zeer velen, zoals de vele correspondenten en de bezorgers uit de

geloofsgemeenschappen. De redactie werd gevormd door diaken Leon Feijen ofs (namens het pastorale team), Natasja Scheerder,
Janneke Kraaijvanger en Marcel Jansen. De redactie van De Gabriél is te bereiken via parochieblad@parochiegabriel.nl




